
Man en vrouw 

 

 

De geest van een vrouw en de geest van een man zijn twee 

verschillende geesten in hun kern. En alleen met beide kan er een 

wereld zijn. 

 

Het begon toen G-d besloot een wereld te creëren. Daarmee pakte hij 

twee perspectieven. Hij zag de wereld van boven, als de Schepper. En 

Hij zag de wereld van binnenuit, als de energie van het leven. 

 

Vanuit dat eerste perspectief komt de geest van de man; vanaf het 

tweede, de geest van de vrouw. 

 

Daarom heeft de man de kracht om te veroveren en te bedwingen, maar 

hij heeft het gevoel van de vrouw van de ander niet. 

Daarom voelt de vrouw de ander. Ze overwint niet, ze voedt. Maar haar 

licht is stevig vastgebonden. 



Terwijl ze samenbinden, maakt de man het licht van de vrouw los, en de 

vrouw leert de man om de ander te voelen. In die unie schijnt de 

essentie van alles wat heilig en goddelijk is. 
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