
 

Vaak horen we van die uitspraken “de wet is afgeschaft” of “de wet hangt 

aan het kruis” 

Deze week is het de Torahlezing Metzora en de meesten weten wel dat 

deze veel te maken heeft met kwaad spreken en uiteraard zullen er nog 

tal van andere lessen inzitten. Jacobus drukt het zo mooi uit !  

 

Jacobus 4:11-12, 

Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder 

kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt 

haar; en indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een 

rechter der wet. Een is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft 

om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste 

oordeelt? 

 

 


