Sheni Shel Shavu'ot (2 niviaw | Second Day of Pentecost/\Weeks)
Torah: Deuteronomium 14:22-16:17

Profeten: Habakkuk 2:20-3:19

Evangelie: Acts 2:21-42

De weg naar Zion

Toen Yeshua nog een kleine jongen was, maakten zijn ouders regelmatig
reizen naar Jeruzalem voor de viering van de pelgrimsfeesten, zoals er
staat: "Ze gingen daarheen volgens de gewoonte van het feest" (Lucas
2:42). Het evangelie van Johannes beeldt Yeshua en de Twaalf af die
trouw de pelgrimsfeesten in Jeruzalem bijwonen. In Johannes 2:13
reisde Hij naar Jeruzalem voor Pesach. In Johannes 4 keerde Hij terug
naar Galilea van een festival in Jeruzalem, mogelijk Shavu'ot. In
Johannes 5 ging Hij terug naar Jeruzalem voor een ander feest. In
Johannes 6 was het Pascha nabij, en we nemen aan dat Hij naar boven
ging zoals Zijn gewoonte was. In Johannes 7 woonde Hij de Soekot-
festiviteiten in de Tempel bij. In Johannes 12 ging Hij terug naar
Jeruzalem voor Zijn laatste Pascha.

In de dagen van de Meester stroomden de wegen naar Zion als rivieren
van mensen terwijl honderdduizenden Joden samenkwamen in
Jeruzalem voor de feesten. De psalmist verwijst naar de pelgrimsfeesten
als hij zegt: "Hoe gezegend is de man ... in wiens hart de snelwegen
naar Sion zijn!" (Psalm 84:6[5]). De pelgrims op de wegen zongen de
psalmen van de beklimming terwijl ze opstegen naar het huis van God.

Na de verwoesting van de Tempel en de val van Jeruzalem gingen de
pelgrims niet langer naar de heilige stad voor de pelgrimsfeesten: "De
wegen van Sion zijn in rouw omdat niemand naar de vastgestelde
feesten komt" (Klaagliederen 1:4). De psalmist klaagt: “Deze dingen
herinner ik me en ik stort mijn ziel in mij uit. Want ik ging met de menigte
mee en leidde ze in processie naar het huis van God, met de stem van
vreugde en dankzegging, een menigte die feest hield” (Psalm 42:5[4]).

Wanneer onze Meester echter terugkomt, zullen de wegen naar Sion
zich opnieuw verheugen met het geluid van degenen die naar Jeruzalem
opstijgen, zeggende: “Kom, laten we opgaan naar de berg van de HEER,
naar het huis van de God van Jakob. ” (Jesaja 2:3). Zelfs de heidenen



"zullen van jaar tot jaar optrekken om de Koning, de HERE der
heerscharen, te aanbidden en Soekot te vieren" (Zacharia 14:16). Dan
zal onze vreugde volledig worden gemaakt, zoals er staat: "U zult
helemaal blij zijn" (Deuteronomium 16:15): En u zult zich verheugen op
uw feest, u en uw zoon en uw dochter en uw dienstknechten en
slavinnen en de Leviet en de vreemdeling en de wees en de weduwe die
in uw steden zijn. (Deuteronomium 16:14) Alle naties zullen opstijgen
voor de jaarlijkse pelgrimstochten, waarbij ze schattingen en lofprijzingen
brengen voor de ene ware God die vanuit Jeruzalem zal regeren. Deze
verwachting van het komende koninkrijk verklaart waarom we elk
bedevaartsfeest besluiten met de woorden: "Volgend jaar in Jeruzalem!"

Degenen die in Jeruzalem wonen besluiten de pelgrimsfeesten met de
woorden: "Volgend jaar in Nieuw Jeruzalem!" Moge het snel, spoedig en
in ons leven zijn.

FFOZ



